“Want onze lichte verdrukking, die van korte duur is, brengt in ons een
alles overtreffend eeuwig gewicht van heerlijkheid teweeg’ 2Corinthiérs
4:17

Onze God en Vader, ik weet dat U mij tuchtigt en ook dat ik dat nodig heb
opdat ik gevormd word naar het beeld van Uw Zoon, mijn Heiland. Ik ben ook
dankbaar dat u dat doet omdat ik door Uw correcties op Uw weg blijf, waar ik
zo snel vanaf zou wijken. Help me om geestelijk te groeien, in wijsheid, in

genade, zodat ik meer en meer ga lijken op Uw Zoon, Jezus.



